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Het Brigandtrotterke
Driemaandelijks tijdschrift van de Brigandtrotters - www.brigandtrotters.be 

ONZE KOMENDE ACTIVITEITEN

ZONDAG 19 APRIL: BUSREIS NAAR WERCHTER

ZATERDAG 25 APRIL: PEKKERSTOCHT IN IZEGEM

DONDERDAG 21 MEI: WANDELUURTJE EMELGEM

ZONDAG 14 JUNI: BUSREIS NAAR ITEGEM

DONDERDAG 18 JUNI: WANDELUURTJE IZEGEM

ZATERDAG 20 JUNI: CLUBETENTJE 



Wandelsportvereniging DE BRIGANDTROTTERS
vzw: een dynamische wandelclub

Voor alle betalingen: rekeningnummer BE44 7775 6591 4345
Website: www.brigandtrotters.be
Facebookgroep: ‘De Brigandtrotters’
Foto’s eigen tochten en teksten 
voor het clubblad en/of  de website
kan je mailen naar Isabel Deraedt:
isabieke@gmail.com
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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Beste Wandelvrienden,

Dat we mee moeten met de tijd staat als een paal boven water. Ik besef  dat het
voor sommige mensen niet altijd even gemakkelijk is, maar een mens is een
taai beestje. Uiteindelijk wennen we aan zowat alles. Ook ons digitaal clubblad
is daar een voorbeeld van. Ziehier de eerste versie. Het enige verschil met de
papieren versie is dat je het niet toevallig bij het oud papier kunt gooien. Het is
en blijft voor altijd in uw bezit. Voor de rest blijft de clubwerking zoals we die al
jaren gewoon zijn.

Los van het feit dat we nu digitaal bezig zijn, vind ik het fijn dat ook het weer
zich stilletjes aan aan het aanpassen is. Hopelijk hebben we het koudste gehad en
kunnen we binnenkort opnieuw in korte broek de weg op. Wat is er nog
heerlijker dan in T-shirt en short gaan wandelen op paadjes met links en rechts
mooie voorjaarsbloempjes en bomen of  struiken die hun eerste groen
presenteren. Bij het typen van die woorden geraak ik bijna in trance. Laat ons
hopen op een mooie en hopelijk vredevolle lente. Zelf  kijk ik er al naar uit.

Intussen zijn we ook volop in de periode van onze eerste organisaties. Hopelijk
mogen we heel wat Brigands begroeten en ziet het parcours er nog groener uit
dan de natuur. Ook daar kijk ik al naar uit.

Natuurlijk ben je nu benieuwd om te zien of  je de rest van dit clubblad kunt
vergelijken met de oude papieren versie. Dus laat ik u nu maar. Trouwens,
Marijke vroeg daarnet of  ik de vaatwas wilde ledigen. Je ziet het, ook ik moet
mee met de tijd.

Allee,... tot ergens te velde!!!
Patrick
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LEDENNIEUWS

 # VAN HARTE WELKOM 
Aan onze nieuwe leden uit Roeselare, Izegem, Gullegem, Ingelmunster,
Wevelgem, Meulebeke, Ledegem en Ooigem. Hopelijk voelen jullie zich vlug thuis
in onze wandelclub. Door het dragen van het groene (reflecterende) lint aan je
rugzak of  je heuptas kan je gemakkelijk kennismaken met andere clubleden.  Wij
hopen jullie ook te mogen ontmoeten op onze clubactiviteiten. Je vindt ze terug op
onze jaarkalender in de nieuwsbrief  en/of  het clubblad en op onze website.
Momenteel telt onze wandelclub 448 leden, waarvan 40 nieuwe leden!

 # SPOEDIG HERSTEL
aan alle Brigands, die wat ‘sukkelen’ met de gezondheid. Hopelijk worden jullie
vlug weer beter om weer te kunnen genieten van de wandeltochten.

 # HIEP HIEP HOERA
voor alle jarige Brigands in de maanden april – mei – juni 2026. Nog vele jaren in
goede gezondheid en geniet van jullie verjaardag !

 # AFHALEN DOCUMENTEN LIDMAATSCHAP 2026
Reeds heel wat leden hebben hun lidgeld vernieuwd, maar hebben het bewijs van
betaling + het attest voor terugbetaling door de mutualiteit nog niet in hun bezit.
Je kan de documenten afhalen:

Na telefonische afspraak met onze secretaris Geert, 0496 96 67 68
op onze Krinkeltocht in Wakken (dinsdag 31 maart) of op onze
Pekkerstocht in Izegem (zaterdag 25 april) aan de stand ‘secretariaat’ in
de startzaal.

 # HALLO?? VASTE TELEFOONNUMMERS VERDWIJNEN
Belangrijke mededeling: de vaste telefoonnummers van voorzitter Patrick en
secretaris Geert zijn niet langer in werking. Schrap deze dus uit je telefoonlijst en
vervang ze door hun gsm-nummers die je op pagina 2 kan vinden.
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UITSLAGEN TOCHTEN BRIGANDTROTTERS (1)
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WANDELUURTJES 2026

PROGRAMMA WANDELUURTJES 2026
DONDERDAG 21 MEI OM 19.30 UUR

Startplaats: Dorpshuis, Emelgems plein in Emelgem
Begeleider: Ludwine Vandorpe 

DONDERDAG 18 JUNI OM 19.30 UUR
Startplaats: TC club Isis, Kokelarestraat 115 in Izegem
Begeleider: Marleen Vanhaverbeke en Marleen Belaen

DONDERDAG 16 JULI OM 19.30 UUR
Startplaats: Sportkaffee Leiestadion, 

Georges Coornaertdreef  6 in Desselgem
Begeleiders: Anne David en Sabine Schamp

DONDERDAG 20 AUGUSTUS OM 19.30 UUR
Begeleider: de vacature staat nog open. Interesse? 

Contacteer dan onze voorzitter Patrick, 0474 52 70 20

DONDERDAG 17 SEPTEMBER OM 19 UUR
Startplaats: Café Bloemgat, Bloemgatstraat 3 in Ardooie

Begeleider: Manuella Wall 
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Ook dit jaar organiseren we tijdens de mooiste maanden van het jaar onze  
maandelijkse WANDELUURTJES! Voor wie dit nog niet kent: we komen samen in
het centrum van een dorp (met parking). We wandelen vervolgens in groep onder
begeleiding van de parcoursverkenner (bestuurslid of  clublid). Na een tocht van
ongeveer 5 à 6 kilometer (1 à 1,5 uur) is er nog de mogelijkheid om samen iets te
drinken in een cafeetje dicht bij de startplaats. Bijzonder aan de editie van dit jaar
is dat alle wandeluurtjes begeleid worden door een (twee) Brigandsdame(s).

Deelname is GRATIS voor de leden. Vooraf  inschrijven is niet nodig. Alle leden zijn
verzekerd tijdens de verplaatsing én tijdens de tocht. Alle Brigands zijn welkom
(ook eventueel met een hond, maar dan wel aan de leiband)! 



UITSLAGEN TOCHTEN BRIGANDTROTTERS (2)
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UITNODIGING CLUBETENTJE

Graag nodigen we alle leden uit op het jaarlijkse clubetentje op 
ZATERDAG 20 JUNI 2026 vanaf  18 uur in zaal De Brasserie,

Bollewerpstraat 3 in Ingelmunster. 

MENU
 Aperitief (met of zonder bubbels) en mondverwennertjes 

****
 BARBECUE met vlees en vis, verse groenten, brood, pastasalade, 

aardappelen in de schil en verschillende sauzen
 **** 

Dessert: Gebak
****

Koffie en versnaperingen
 

 PRIJS
 # GRATIS voor medewerkers van 2025 (via persoonlijke uitnodiging) 
# LEDEN: 40 euro per persoon # NIET-LEDEN: 45 euro per persoon

 # KINDEREN: 20 euro per kind 
Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd. 

INSCHRIJVEN TEGEN TEN LAATSTE 10 JUNI 2026! 
1) Mailen of  bellen naar secretaris Geert De Paepe:

depaepe.degroote@telenet.be, telefoonnummer 0496 96 67 68. 
2) Het juiste bedrag overschrijven op rekeningnummer BE44 7775 6591 4345 

van WSV Brigandtrotters vzw, Kerkestukstraat 12, 8870 Kachtem met als
mededeling 'clubetentje + namen leden / niet-leden' 

We kijken al uit naar jullie talrijke opkomst! 
Tot dan, het bestuur.
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PAUL ZIN EI, IN RIJMELARIJ (5) 

Vanaf  nu een clubblad digitaal,
 dus wok min verhaal,

 moe je nu leezn ip de kompjoetr of  tablit
 en da binst da je ergens nere zit.

 ’t Kan wok ip ne smartfoon,
 oftewel nen slimn tillefoon,

 en da kun dje doen onderboane
 of  zelfs al rechte stoane.

 Moar doe ’t nie al rien
 of  ze pakn je riebewis af  meskien.

 Kè al ne kjè geskreevn,
 dak alledoage den beutn wil beleevn

 en een wandlinge wille doen,
 in de voar- of  achternoen.

Oak in de weke oak noar den bakker goa
 ist zeldn dak de kortste boane insloa.
 Al ist moa ne kilomèter van oes deure,

 ik ben soms weg voa mjèr dan een eure
 en ’t e nie dak ievers bin goa of  oapre

 Tis in de weke in Ulste dak ip wandel goa,
 tenzie dak me min vrouwe mee ip kommissie goa,

 want te voete were kjirn van Lidl, Aldi of  Albert Heijn,
 al ist in Oarelbeke of  Ingelmunstre, da vink altid fijn,

 of  van ant Shopping,
 in Kortrijk an de Ring

 en ist langs de voart of  de Leie,
 ’t moakt mie altid blije.

‘k Doke latst in min archief
 en vond doar onderstoand brief,

 dak blikboar è gespoard
 en al joarn è bewoard.

 ‘k è em int Westvlams erskreevn
 en wil em juldre ier meegeevn.

Ierbie ton wok ’t jiste djil
 en tnoaste kjè de reste van ’t gegjil.
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’t E groatis, gemaklik, ge kunt het overal doen en ’t è ontelboar veel voardjiln
 voa je gezondheid: WANDELN. Een alfeurke wandln per dag èt al 

grôôte positieve gevolgn voa je gezondheid. 
Ieronder 10 reednen ip een rijtje werom wandln zo fantastisch goed e.

1. ’t E goed voar joen erte.
 Een olf  eurke wandeln per dag verloagd je bloeddruk en je cholesterolgehalte.
Het verbetert wok de conditie van joen erte en de bloedvoatn. Oa je jin eure per

weke actief  zijt, doalt het risico ip ertprobleemn al met 50 percent.

2. Sterke botn.
 Wandeln versterkt je botn, woadeure je minder kans èt ip osteoporose. Je botn

wèrdn nie aljène sterker, oa je vele wandelt bouw dje nieuwe botmassa ip. Je
gewrichtn wordn er wok een stuk soepelder deure.

3. Het e ideoal voa begunners.
 Wandeln e de ideale vorm van beweginge voa wie wa mjèr wil beweegn. 

Bie wandeln è je nie zjère last van blessuurn. Voa wie gjillegans 
vanaf  nul begunt, est wel roadzoam voa troage ip te bouwn.

4. Ge wèrdt er vrolik van.
 Van wandeln wèrd je vrolik! Een stevige wandlinge è tzelfde effect 

lik antidepressiva. Binst het stapn wèrd endorfine angemakt, 
woadeure daje je beter voelt.

5. ’t E goed voa de linne.
 Wandeln e een eutstekende maniere voa gewichte te verliezn. Oké, de kiloots

vliegn der nie superzjère of, moar ip lange termin verliesdje 
wel degelik gewichte. Bovendien e ’t gewichtsverlies voak 

definitiever dan wanjèr da je vermoagert met een dieet.

PAUL ZIN EI, IN RIJMELARIJ (5) 
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JAARKALENDER 2026

Vrijdag 27 t.e.m. maandag 30 maart: Wandelweekend in Houffalize (VOLZET)

Dinsdag 31 maart: Krinkeltocht in Wakken

Zondag 19 april: Eerste busreis, naar Werchter

Zaterdag 25 april: Pekkerstocht in Izegem

Donderdag 21 mei: Wandeluurtje in Emelgem

Zondag 14 juni: Tweede busreis, naar Itegem

Donderdag 18 juni: Wandeluurtje in Izegem

Zaterdag 20 juni: Clubetentje in JOC Ingelmunster (de Brasserie)

Zondag 12 juli: Gaverstocht in Harelbeke

Donderdag 16  juli: Wandeluurtje in Desselgem

Donderdag 20 augustus: Wandeluurtje 4

Dinsdag 8 september: Nazomertocht in Ingelmunster 

Donderdag 17 september: Wandeluurtje in Ardooie

Zondag 11 oktober: Derde busreis, naar Diest

Zondag 18 oktober: Derde busreis naar Kessel (Nijlen)

Zondag 8 november: Brigandtrotterstocht in Ingelmunster

Zaterdag 28 november: Ledenvergadering 

Zaterdag 12 december: Vierde busreis, naar Leuven (in kerstsfeer)
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BUSREIS NAAR ITEGEM (HEIST-OP-DEN-BERG)
OP ZONDAG 14 JUNI

16DE ZEGELTJESWANDELTOCHT - 
Herdenking Johan Dierckx

georganiseerd door WSV IVAS Itegem vzw

De tocht volgt overwegend onverharde wegen langs de meanderende Nete en 
de ruime ongerepte natuur in de omgeving. Verder bezoek je het Provinciaal

Groendomein De Averegten, Kruiskensberg en de Merodebossen.

 Vertrek: Om 8 uur stipt, rechtover parking Vandenabeele, 
Kortrijkstraat 174, Ingelmunster 

Prijs: 13 euro voor leden en 16 euro voor niet-leden 
Afstanden: 5 - 9 - 13 - 17 - 21 - 27- 33 - 42 kilometer 

Clubkampioenschap: 10 punten! 

INSCHRIJVEN VANAF 15 APRIL EN TEN LAATSTE TEGEN 3 JUNI
1) Bellen naar Patrick en Marijke: 0474 52 70 20. 

Geef  alle namen (leden / niet-leden) door en eventueel het 
bedrag van de waardebon (als je die nog niet hebt gebruikt).

 2) Het juiste bedrag overschrijven op rekeningnummer 
BE44 7775 6591 4345 van WSV Brigandtrotters vzw, Kerkestukstraat 12, 

8870 Kachtem, mededeling: 'busreis ITEGEM + aantal personen'.
 

Wij hopen dat je er ook bij bent (indien mogelijk in clubkledij). 
NIET VERGETEN: Reserveschoenen om aan te doen na de tocht op de bus!
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J’ES WERE VOORBIE 
DIENE SKOANE WINTRE 

Eje guldre oek zo vele weest wandelen binst die wintermoanden? W’in toch
redelijk skoane tochten g’had hé. Jaja, deur da verminderen van het aantal tochten
woas’t er ip veel tochten nogal een grote bresse volk hé. Verskillende organisaties
draaiden gemakkelik ip meer dan2000 wandeleirs, zelf  ier en doare ne’n uit-
springere méé ruim 3000 wandeleirs. Ja die medewerkers in d’er regelmatig ferm
meugen draaien. 

Moar éjé guldre da oek gezien? Ip veel wandelingen wa’s t’er goe verse sjokla
melk! Skoane warm. Ip veel plekken stond die doar zo aantrekkelijk te draaien in
een soort percolateurke. Moar goe da da és, surtoe als’t buiten ferm koud és en ip
veel plekken kregen we’r zelfs nog een koekske bie. Da és genieten van heerlijke
sjokla melk. En kan Ui verzekeren dat’ie goe gesmoakt hé weie. 
 
Eje guldre oek meegedoane aan diene 4 kunststeden trofee? Ik voor d’en eerste
keer wel. Allez in Kortrijk, fier gelijk ne gietre mee die spoarkoarte naar de
afstempelpost mijn cadeautje goan oalen. Mis manneke, T’er waren er geen meer.
Moar nie getreurd hé, we kosten oeze cadeau in februari gaan iphoalen in Eine of
in Kortrijk. K’é noar Eine gewist. 
Peisde in mijn eigen: k’ga zekers spelen, zie dat er in Kortrijk were oal genen
meer’n z’in!! Een poar blauwe anschoen’s. Moar ze kosten ze verzekers nie
kleendre moaken. Ter kunnen welgeteld 2 à 3 vingers in. Meine duime moe buiten
blijven. Ze peisden zekers da’t ollemolle kindjes woaren die kwamen wandelen?
Uiteindelijk ’t zal er wel iemand kontent mee zinne !

Ondertussen zin we een poar weekn verdre en oal t’noalfstenmaarte beland mee
veel veranderend were. Een weeke veel regen, een weeke skoan were, nu were
oal veel regen. En uije goat goan wandel’n moeie zodanig ipletten daje nie voalt of
ge ligt mee uijen rugge in de moaze hé. Oe ziej’er dan ut oaje in die moaze
gelegen èt? 

Ter z’in der zelfs die uldre oto zoe’n willen wassen als’t regent. Da es toch oek
geen goe gedacht hé. We willen zelfs mee oes bendeke goan elpen en oes oto’s
oek in de reke goan zetten om èm gewassen te krijgen. Moja we willen da
manneke toch nog een beetse spoaren, want ie zoe meskien te veel werk èn.

STAF EN ROSA 2.0 / Nr. 02 
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En nu moar hopen damme binnenkort were compleet mee oes bendeke kunnen
goan wandelen zulle. De laatste 2 moanden zimme geregeld moar mee een
kleinder bendeke ip stap gewist dan we normoal zijn. Gezondheidsproblemen hé
hier en doar. Ge kent dadde hé. Een beetse ouder werden en t’es te doene ni.
Moar de lente komt er an en da zal wel were beetern he achter dasse ollemolle
were goan zin van Oeffalieze. K’peize dat er doar een poar uldren beir goan
ontbinden zulle. Ze klappen d’er in olle geval genoeg van. Ze zien’t goe zitten.
 
Ewel ik oek moar ke goan niet me neur doare. ‘k zal de Brigands ip thuisvlak wel
goe vertegenwoordigen hé. Da moe oek kunnen hé.
   

Alé tot de volgende kére en ipletten dajje nie in
de morre (moaze) ligt onderweg of  dajje over n’n
boom strompelt in oeffalieze!! Ipletten hé gasten
en geniet’er gindre moar van !!!

Groetjes van oes 2tjes.
Staf  & Rosa
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REISVERSLAG TOCHT NAAR COMPOSTELA
DOOR BRIGANDTROTTER JOOST POLLET (1)

Sedert 1 juli 2023 ben ik met pensioen. Mijn vriend Bernard was al enkele
maanden eerder thuis. Door het wegvallen van onze vaste job, rijpte het idee om
‘de camino’ naar Santiago de Compostela’ te stappen: een levenservaring die we
graag zouden beleven. 
Er zijn verschillende pelgrimroutes naar Santiago de Compostela onder andere
vanuit België, Frankrijk, Spanje en Portugal. Daarnaast zijn er ook nog
verschillende varianten per route. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de ‘camino
Portugaise’ vanuit Porto naar Santiago de Compostela. Je kan er de route
langs de kust nemen (camino littoral) of  via het binnenland (camino central). Wij
hebben gekozen om een combinatie te maken: eerst enkele dagen langs de kust
en daarna stappend naar het binnenland over te gaan. 
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Camino van Porto naar Santiago de Compostela (1 tot 18 sept.)

We vertrokken op 1 september 2025 vanuit Zaventem en namen dezelfde dag
onze intrek in Porto waar we ook reeds een eerste korte verkenning deden. De
dag erna zetten we het bezoek aan Porto verder en stapten we reeds de eerste 12
kilometer van de camino. Daarna startten we de pelgrimstocht definitief  met de
bedoeling ongeveer 25 kilometer per dag te vorderen onder het motto ‘back to
basic’ met dagelijks een goed bed en een verfrissende douche. 
Een mooie sportieve uitdaging waarbij we ons degelijk hadden voorbereid, elk
op zijn manier. Daar we beiden lid zijn van een lokale wandelclub, hebben we al
vele kilometers gestapt. Ikzelf  had eind juni/begin juli vele hoogtemeters gemaakt
in Oostenrijk en stapte onlangs met een rugzak van 12 kg in het heuvelachtige
Zulzeke. Mijn vriend  Bernard nam deel aan een driedaagse voorbereiding tussen
Nieuwpoort, Diksmuide, Ieper en Lauwe met een zware rugzak. Daarnaast
hadden we ook heel wat persoonlijke contacten met andere wandelaars die reeds
een camino hadden gestapt en luisterden we naar hun wijze raad.

Maandag 1 september: reisdag
In het station van Tielt nemen we afscheid van onze vrouwen en sporen we naar
de luchthaven van Zaventem met tussenstop in het station van Gent Sint-Pieters.
Met een vertraging van 1 uur nemen we de vlucht naar Porto waar we rond 17 uur
aankomen. We vergeten niet om ons uurwerk 1 uur terug te draaien.
In Porto nemen we de metro tot Campo 24 Agosta, een buitenwijk van Porto. Na
nog 200 meter stappen, bereiken we Hotel Mirandesa Garden waar we 2 dagen
zullen verblijven. Nou ja, hotel… het is eigenlijk een ‘guesthouse’ met beperkt
ontbijt. Het bed is enkel voorzien van een onderlaken. Gelukkig zijn we erop
voorzien en hebben we beiden een linnenzak mee, waarin we kunnen slapen.

Nadat we gesetteld zijn, stappen we naar het centrum van Porto. Onderweg
vinden we een leuk pleintje met verschillende restaurants en terrassen. Na een
lekker avondmaal (gebakken zalm met frietjes en wat groenten) voor een spotprijs
zijn we gesterkt om Porto ‘by night’ te bezoeken. De vele lichtjes rond Cais da
Ribeira, aan de oever van rivier de Douro, zorgen voor een aangenaam
avondgevoel. Ook de indrukwekkende brug Luis I trekt onze aandacht. Tot slot nog
even tot aan de kathedraal gewandeld, zodat we weten waar we morgen zullen
starten. Een fijne afsluiter van de eerste dag.

Dinsdag 2 september: Porto – Matosinhos 12 km
Na het ontbijt om 8 uur gaan we met een kleine rugzak op pad. We nemen de
metro tot nabij de kathedraal van Porto, het startpunt van de Camino. Na een
bezoek aan de indrukwekkende kathedraal brengen de gele pijltjes ons terug naar
de oever van de Douro. De rivier volgen we tot aan de monding, namelijk de
Atlantische Oceaan. Ook deze volgen we tot aan Matosinhos, veelal over een
houten pad. Onderweg raken we in gesprek met een Zuid-Afrikaanse dame Sonia,
waar we al gauw mee bevriend raken op Facebook. 
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Ze had een rugzak bij van naar eigen zeggen 4,5 kg. Tien jaar terug had ze
dezelfde wandeling gedaan met een rugzak van 3,5 kg maar ze is ouder geworden
en had nu 1 kg aan make-up mee vertrouwt ze ons toe. Daarna keren we met de
tram terug tot het centrum van Porto want we willen Porto verder verkennen.
Vanuit Jardim do Morro hebben we een mooi overzicht over de vallei van de Douro
in Porto. Onderweg staan we nu en dan even stil bij de optredens met typische
muziek uit Portugal (Fado muziek) maar ook internationale liederen worden gratis
gebracht. Ook het bezoek aan het portohuis TAYLORS kon niet ontbreken.
Gelukkig hadden we hier gereserveerd. Na de rondleiding van anderhalf  uur
konden we drie glaasjes proeven. Ietwat in de wolken maken we nog een
stadswandeling en krijgen we nog enkele mooie interieurs te zien. De vele
kraampjes langs de weg maken de sfeer compleet. Na het avondmaal met
kabeljauw, in het centrum van Porto keren we terug naar ons guesthouse om te
douchen, de was te doen en maken we de grote rugzak klaar voor morgen.

Woensdag 3 september: Matosinhos – Vila do Condo  24 km
Om 6u30 waren we uit de veren en gebruikten we het ontbijtpakket dat we de dag
voordien hadden gevraagd en gekregen. Het ontbijt was pas mogelijk vanaf  8 uur
en dat was voor ons veel te laat. We nemen de metro tot waar we gisteren zijn
geëindigd en starten onze wandeling met de zware rugzak. Dit is toch even wen-
nen maar de wandeling over de grote brug en het mooie zicht, maakt alles goed. 



19

We volgen in miezerig weer de Atlantische Oceaan tot Vila do Condo waar we
geboekt hebben in de jeugdherberg. Deze ligt een kleine kilometer buiten onze
nieuwe te volgen route. Onderweg komen we bij toeval terug de Zuid-Afrikaanse
vrouw Sonia tegen en samen leggen we de route af  tot op een kleine kilometer
van ons verblijf, waar onze wegen scheiden. Vanaf  nu gaan wij immers de ‘route
coastal’ verlaten en de ‘route central’ volgen. Sonia blijft echter de kustroute trouw.
Het deel van de kustroute met zijn vele houten paden waren best leuk en de
omgeving was prachtig maar we wilden ook wat variatie en kozen daarom om van
route te veranderen. 

Na wat inkopen in het warenhuis en de was te hebben uitgehangen, zochten we
een restaurant op. Veel keuze aan restaurants was er niet maar we hebben toch
een Portugese klassieker geproefd namelijk de Fracesinha. Een warme toast
gevuld met kaas, ham en worst en speciale tomatensaus met bier.

Terug in het jeugdhuis moesten we snel kijken om iets te boeken voor de
eerstvolgende dagen. Het blijkt nogal druk te zijn begin september en we hadden
geen zin om van hier naar daar gestuurd te worden om onderdak te vinden na
een tocht van gemiddeld 25 km. Bovendien bleek het op de grote slaapzalen ook
onrustig te zijn, terwijl we willen genieten van een goede nachtrust. Om 23 uur
hadden we een viertal boekingen gemaakt. Het was hoog tijd om te slapen want
morgen stonden meer dan 30 km voorzien.

Donderdag 4 september: Vila do Condo – Barcelos 34 km
Terug om 6u30 uit de veren en na een goed ontbijt ter plaatse starten we rond
7u30 de wandeling. De eerste 10 km zijn saai en ietwat gevaarlijk want we
wandelen langs de kant van een redelijk drukke weg, meestal zonder voetpad.
Het is echter de weg die ons van de kustroute naar de centrale route brengt.
Soms is deze slecht aangegeven en moeten we onze app raadplegen. Eens we
op de centrale route komen, is het een stuk rustiger en mooier. Het symbool van
Barcelos, namelijk de haan duikt regelmatig op. Tevens kunnen we enkele
prachtige kerken en kapellen bewonderen. Ons einddoel was Barcelos, een
prachtige middeleeuwse stad die we bereiken na 34 km. De wandeling was zeer
pittig in het warme weer maar we hebben dit goed doorstaan. Mijn rugzak had het
echter bijna begeven en moest dringend hersteld worden. Gelukkig konden we
hem ’s avonds laten naaien en hopen dat hij het nu houdt tot onze thuiskomst.
Onderweg kwamen we alweer heel wat nationaliteiten tegen: Ieren, Amerikanen,
Canadezen, Spanjaarden, Duitsers, Hollanders, een Zwitser en alweer een Zuid-
Afrikaanse. 

’s Avonds krijgen we voor de eerste maal de kans om een pelgrim-menu te
verorberen. Voor soep met brood, kip met rijst, aardappelen, groenten, koffie en
een biertje betaalden we 10 euro, spotgoedkoop dus maar ook lekker.

Lees het vervolg van hun reis in ons volgende clubblad.
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LEIE-SCHELDETOCHTEN
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VRIJDAG 10 APRIL: LEIETOCHT
Org.: 12 Uren van Lauwe. 

Start: GBS De Wonderwijzer,
Hospitaalstraat 14, 8930 Lauwe.

 ZATERDAG 25 APRIL: 
11DE PEKKERSTOCHT

Org.: WSV De Brigandtrotters 
Start: VTI Izegem, Italianenlaan 30,

8870 Izegem

WOENSDAG 29 APRIL: 
22STE GRASTOCHT

 Org.: De Textieltrekkers Vichte.
Start: De Kleine Kluis,

Gijzelbrechtegemstraat 42, 
8570 Anzegem 

ZONDAG 28 JUNI: 
51STE VOETTOCHT 

DOOR DE VLASSTREEK
Org.: WSK Marke 

Start: OC Ter Streye, Rodewilgenstraat
6, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem)

DINSDAG 30 JUNI: 
22STE HOOITOCHT

Organisatie: De Textieltrekkers Vichte
 Start: Zaal Ansold, Landergemstraat

1B, 8570 Anzegem



SFEERBEELDEN VAN ONZE WINTERSE BUSREIS
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Afzender:
G. De Paepe
Kerkestukstraat 12
8870 Kachtem

Driemaandelijks tijdschrift P508397
Afgiftekantoor 8870 Izegem

april - mei - juni 2026
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	Het Brigandtrotterke Driemaandelijks tijdschrift van de Brigandtrotters - www.brigandtrotters.be
	april - mei - juni 2026
	Wandelsportvereniging DE BRIGANDTROTTERS vzw: een dynamische wandelclub
	Voor alle betalingen: rekeningnummer BE44 7775 6591 4345
	Website: www.brigandtrotters.be Facebookgroep: ‘De Brigandtrotters’ Foto’s eigen tochten en teksten  voor het clubblad en/of de website kan je mailen naar Isabel Deraedt: isabieke@gmail.com


	VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
	Beste Wandelvrienden,
	Dat we mee moeten met de tijd staat als een paal boven water. Ik besef dat het voor sommige mensen niet altijd even gemakkelijk is, maar een mens is een taai beestje. Uiteindelijk wennen we aan zowat alles. Ook ons digitaal clubblad is daar een voorbeeld van. Ziehier de eerste versie. Het enige verschil met de papieren versie is dat je het niet toevallig bij het oud papier kunt gooien. Het is en blijft voor altijd in uw bezit. Voor de rest blijft de clubwerking zoals we die al jaren gewoon zijn.
	Los van het feit dat we nu digitaal bezig zijn, vind ik het fijn dat ook het weer zich stilletjes aan aan het aanpassen is. Hopelijk hebben we het koudste gehad en kunnen we binnenkort opnieuw in korte broek de weg op. Wat is er nog heerlijker dan in T-shirt en short gaan wandelen op paadjes met links en rechts mooie voorjaarsbloempjes en bomen of struiken die hun eerste groen presenteren. Bij het typen van die woorden geraak ik bijna in trance. Laat ons hopen op een mooie en hopelijk vredevolle lente. Zelf kijk ik er al naar uit.
	Intussen zijn we ook volop in de periode van onze eerste organisaties. Hopelijk mogen we heel wat Brigands begroeten en ziet het parcours er nog groener uit dan de natuur. Ook daar kijk ik al naar uit.
	Natuurlijk ben je nu benieuwd om te zien of je de rest van dit clubblad kunt vergelijken met de oude papieren versie. Dus laat ik u nu maar. Trouwens, Marijke vroeg daarnet of ik de vaatwas wilde ledigen. Je ziet het, ook ik moet mee met de tijd.
	Allee,... tot ergens te velde!!! Patrick
	ONZE BLIKVANGERS # Pag. 4: Pekkerstocht # Pag. 5: Ledennieuws # Pag. 7: Wandeluurtjes # Pag. 9: Uitnodiging clubetentje Pag. 10: Paul zin ei, in rijmelarij Pag. 12: Jaarkalender Pag. 13: Busreis naar Itegem Pag. 14: Staf en Rosa 2.0 Pag. 16-19: Reisverslag van Brigand naar Compostela (deel 1)  Pag. 20-23: Overzicht tochten

	LEDENNIEUWS
	# VAN HARTE WELKOM  Aan onze nieuwe leden uit Roeselare, Izegem, Gullegem, Ingelmunster, Wevelgem, Meulebeke, Ledegem en Ooigem. Hopelijk voelen jullie zich vlug thuis in onze wandelclub. Door het dragen van het groene (reflecterende) lint aan je rugzak of je heuptas kan je gemakkelijk kennismaken met andere clubleden.  Wij hopen jullie ook te mogen ontmoeten op onze clubactiviteiten. Je vindt ze terug op onze jaarkalender in de nieuwsbrief en/of het clubblad en op onze website. Momenteel telt onze wandelclub 448 leden, waarvan 40 nieuwe leden!
	# SPOEDIG HERSTEL aan alle Brigands, die wat ‘sukkelen’ met de gezondheid. Hopelijk worden jullie vlug weer beter om weer te kunnen genieten van de wandeltochten.
	# HIEP HIEP HOERA voor alle jarige Brigands in de maanden april – mei – juni 2026. Nog vele jaren in goede gezondheid en geniet van jullie verjaardag !
	# AFHALEN DOCUMENTEN LIDMAATSCHAP 2026 Reeds heel wat leden hebben hun lidgeld vernieuwd, maar hebben het bewijs van betaling + het attest voor terugbetaling door de mutualiteit nog niet in hun bezit. Je kan de documenten afhalen:
	Na telefonische afspraak met onze secretaris Geert, 0496 96 67 68
	op onze Krinkeltocht in Wakken (dinsdag 31 maart) of op onze Pekkerstocht in Izegem (zaterdag 25 april) aan de stand ‘secretariaat’ in de startzaal.
	# HALLO?? VASTE TELEFOONNUMMERS VERDWIJNEN Belangrijke mededeling: de vaste telefoonnummers van voorzitter Patrick en secretaris Geert zijn niet langer in werking. Schrap deze dus uit je telefoonlijst en vervang ze door hun gsm-nummers die je op pagina 2 kan vinden.

	UITSLAGEN TOCHTEN BRIGANDTROTTERS (1)
	WANDELUURTJES 2026
	Ook dit jaar organiseren we tijdens de mooiste maanden van het jaar onze  maandelijkse WANDELUURTJES! Voor wie dit nog niet kent: we komen samen in het centrum van een dorp (met parking). We wandelen vervolgens in groep onder begeleiding van de parcoursverkenner (bestuurslid of clublid). Na een tocht van ongeveer 5 à 6 kilometer (1 à 1,5 uur) is er nog de mogelijkheid om samen iets te drinken in een cafeetje dicht bij de startplaats. Bijzonder aan de editie van dit jaar is dat alle wandeluurtjes begeleid worden door een (twee) Brigandsdame(s).
	Deelname is GRATIS voor de leden. Vooraf inschrijven is niet nodig. Alle leden zijn verzekerd tijdens de verplaatsing én tijdens de tocht. Alle Brigands zijn welkom (ook eventueel met een hond, maar dan wel aan de leiband)!
	PROGRAMMA WANDELUURTJES 2026 DONDERDAG 21 MEI OM 19.30 UUR Startplaats: Dorpshuis, Emelgems plein in Emelgem Begeleider: Ludwine Vandorpe
	DONDERDAG 18 JUNI OM 19.30 UUR Startplaats: TC club Isis, Kokelarestraat 115 in Izegem Begeleider: Marleen Vanhaverbeke en Marleen Belaen
	DONDERDAG 16 JULI OM 19.30 UUR Startplaats: Sportkaffee Leiestadion,  Georges Coornaertdreef 6 in Desselgem Begeleiders: Anne David en Sabine Schamp
	DONDERDAG 20 AUGUSTUS OM 19.30 UUR Begeleider: de vacature staat nog open. Interesse?  Contacteer dan onze voorzitter Patrick, 0474 52 70 20
	DONDERDAG 17 SEPTEMBER OM 19 UUR Startplaats: Café Bloemgat, Bloemgatstraat 3 in Ardooie Begeleider: Manuella Wall

	UITSLAGEN TOCHTEN BRIGANDTROTTERS (2)
	UITNODIGING CLUBETENTJE
	Graag nodigen we alle leden uit op het jaarlijkse clubetentje op  ZATERDAG 20 JUNI 2026 vanaf 18 uur in zaal De Brasserie, Bollewerpstraat 3 in Ingelmunster.
	MENU  Aperitief (met of zonder bubbels) en mondverwennertjes  ****  BARBECUE met vlees en vis, verse groenten, brood, pastasalade,  aardappelen in de schil en verschillende sauzen  ****  Dessert: Gebak **** Koffie en versnaperingen
	PRIJS  # GRATIS voor medewerkers van 2025 (via persoonlijke uitnodiging)  # LEDEN: 40 euro per persoon # NIET-LEDEN: 45 euro per persoon  # KINDEREN: 20 euro per kind  Dranken inbegrepen tijdens de maaltijd.
	INSCHRIJVEN TEGEN TEN LAATSTE 10 JUNI 2026!  1) Mailen of bellen naar secretaris Geert De Paepe: depaepe.degroote@telenet.be, telefoonnummer 0496 96 67 68.  2) Het juiste bedrag overschrijven op rekeningnummer BE44 7775 6591 4345  van WSV Brigandtrotters vzw, Kerkestukstraat 12, 8870 Kachtem met als mededeling 'clubetentje + namen leden / niet-leden'
	We kijken al uit naar jullie talrijke opkomst!  Tot dan, het bestuur.

	PAUL ZIN EI, IN RIJMELARIJ (5)
	Vanaf nu een clubblad digitaal,  dus wok min verhaal,  moe je nu leezn ip de kompjoetr of tablit  en da binst da je ergens nere zit.  ’t Kan wok ip ne smartfoon,  oftewel nen slimn tillefoon,  en da kun dje doen onderboane  of zelfs al rechte stoane.  Moar doe ’t nie al rien  of ze pakn je riebewis af meskien.
	Kè al ne kjè geskreevn,  dak alledoage den beutn wil beleevn  en een wandlinge wille doen,  in de voar- of achternoen. Oak in de weke oak noar den bakker goa  ist zeldn dak de kortste boane insloa.  Al ist moa ne kilomèter van oes deure,  ik ben soms weg voa mjèr dan een eure  en ’t e nie dak ievers bin goa of oapre  Tis in de weke in Ulste dak ip wandel goa,  tenzie dak me min vrouwe mee ip kommissie goa,  want te voete were kjirn van Lidl, Aldi of Albert Heijn,  al ist in Oarelbeke of Ingelmunstre, da vink altid fijn,  of van ant Shopping,  in Kortrijk an de Ring  en ist langs de voart of de Leie,  ’t moakt mie altid blije.
	‘k Doke latst in min archief  en vond doar onderstoand brief,  dak blikboar è gespoard  en al joarn è bewoard.  ‘k è em int Westvlams erskreevn  en wil em juldre ier meegeevn. Ierbie ton wok ’t jiste djil  en tnoaste kjè de reste van ’t gegjil.

	PAUL ZIN EI, IN RIJMELARIJ (5)
	’t E groatis, gemaklik, ge kunt het overal doen en ’t è ontelboar veel voardjiln  voa je gezondheid: WANDELN. Een alfeurke wandln per dag èt al  grôôte positieve gevolgn voa je gezondheid.  Ieronder 10 reednen ip een rijtje werom wandln zo fantastisch goed e.
	1. ’t E goed voar joen erte.  Een olf eurke wandeln per dag verloagd je bloeddruk en je cholesterolgehalte. Het verbetert wok de conditie van joen erte en de bloedvoatn. Oa je jin eure per weke actief zijt, doalt het risico ip ertprobleemn al met 50 percent.
	2. Sterke botn.  Wandeln versterkt je botn, woadeure je minder kans èt ip osteoporose. Je botn wèrdn nie aljène sterker, oa je vele wandelt bouw dje nieuwe botmassa ip. Je gewrichtn wordn er wok een stuk soepelder deure.
	3. Het e ideoal voa begunners.  Wandeln e de ideale vorm van beweginge voa wie wa mjèr wil beweegn.  Bie wandeln è je nie zjère last van blessuurn. Voa wie gjillegans  vanaf nul begunt, est wel roadzoam voa troage ip te bouwn.
	4. Ge wèrdt er vrolik van.  Van wandeln wèrd je vrolik! Een stevige wandlinge è tzelfde effect  lik antidepressiva. Binst het stapn wèrd endorfine angemakt,  woadeure daje je beter voelt.
	5. ’t E goed voa de linne.  Wandeln e een eutstekende maniere voa gewichte te verliezn. Oké, de kiloots vliegn der nie superzjère of, moar ip lange termin verliesdje  wel degelik gewichte. Bovendien e ’t gewichtsverlies voak  definitiever dan wanjèr da je vermoagert met een dieet.

	JAARKALENDER 2026
	Vrijdag 27 t.e.m. maandag 30 maart: Wandelweekend in Houffalize (VOLZET)
	Dinsdag 31 maart: Krinkeltocht in Wakken
	Zondag 19 april: Eerste busreis, naar Werchter
	Zaterdag 25 april: Pekkerstocht in Izegem
	Donderdag 21 mei: Wandeluurtje in Emelgem
	Zondag 14 juni: Tweede busreis, naar Itegem
	Donderdag 18 juni: Wandeluurtje in Izegem
	Zaterdag 20 juni: Clubetentje in JOC Ingelmunster (de Brasserie)
	Zondag 12 juli: Gaverstocht in Harelbeke
	Donderdag 16  juli: Wandeluurtje in Desselgem
	Donderdag 20 augustus: Wandeluurtje 4
	Dinsdag 8 september: Nazomertocht in Ingelmunster
	Donderdag 17 september: Wandeluurtje in Ardooie
	Zondag 11 oktober: Derde busreis, naar Diest
	Zondag 18 oktober: Derde busreis naar Kessel (Nijlen)
	Zondag 8 november: Brigandtrotterstocht in Ingelmunster
	Zaterdag 28 november: Ledenvergadering
	Zaterdag 12 december: Vierde busreis, naar Leuven (in kerstsfeer)


	16DE ZEGELTJESWANDELTOCHT -
	Herdenking Johan Dierckx
	STAF EN ROSA 2.0 / Nr. 02
	J’ES WERE VOORBIE  DIENE SKOANE WINTRE
	Eje guldre oek zo vele weest wandelen binst die wintermoanden? W’in toch redelijk skoane tochten g’had hé. Jaja, deur da verminderen van het aantal tochten woas’t er ip veel tochten nogal een grote bresse volk hé. Verskillende organisaties draaiden gemakkelik ip meer dan2000 wandeleirs, zelf ier en doare ne’n uit-springere méé ruim 3000 wandeleirs. Ja die medewerkers in d’er regelmatig ferm meugen draaien.
	Moar éjé guldre da oek gezien? Ip veel wandelingen wa’s t’er goe verse sjokla melk! Skoane warm. Ip veel plekken stond die doar zo aantrekkelijk te draaien in een soort percolateurke. Moar goe da da és, surtoe als’t buiten ferm koud és en ip veel plekken kregen we’r zelfs nog een koekske bie. Da és genieten van heerlijke sjokla melk. En kan Ui verzekeren dat’ie goe gesmoakt hé weie.
	Eje guldre oek meegedoane aan diene 4 kunststeden trofee? Ik voor d’en eerste keer wel. Allez in Kortrijk, fier gelijk ne gietre mee die spoarkoarte naar de afstempelpost mijn cadeautje goan oalen. Mis manneke, T’er waren er geen meer. Moar nie getreurd hé, we kosten oeze cadeau in februari gaan iphoalen in Eine of in Kortrijk. K’é noar Eine gewist.  Peisde in mijn eigen: k’ga zekers spelen, zie dat er in Kortrijk were oal genen meer’n z’in!! Een poar blauwe anschoen’s. Moar ze kosten ze verzekers nie kleendre moaken. Ter kunnen welgeteld 2 à 3 vingers in. Meine duime moe buiten blijven. Ze peisden zekers da’t ollemolle kindjes woaren die kwamen wandelen? Uiteindelijk ’t zal er wel iemand kontent mee zinne !
	Ondertussen zin we een poar weekn verdre en oal t’noalfstenmaarte beland mee veel veranderend were. Een weeke veel regen, een weeke skoan were, nu were oal veel regen. En uije goat goan wandel’n moeie zodanig ipletten daje nie voalt of ge ligt mee uijen rugge in de moaze hé. Oe ziej’er dan ut oaje in die moaze gelegen èt?
	Ter z’in der zelfs die uldre oto zoe’n willen wassen als’t regent. Da es toch oek geen goe gedacht hé. We willen zelfs mee oes bendeke goan elpen en oes oto’s oek in de reke goan zetten om èm gewassen te krijgen. Moja we willen da manneke toch nog een beetse spoaren, want ie zoe meskien te veel werk èn.


	En nu moar hopen damme binnenkort were compleet mee oes bendeke kunnen goan wandelen zulle. De laatste 2 moanden zimme geregeld moar mee een kleinder bendeke ip stap gewist dan we normoal zijn. Gezondheidsproblemen hé hier en doar. Ge kent dadde hé. Een beetse ouder werden en t’es te doene ni. Moar de lente komt er an en da zal wel were beetern he achter dasse ollemolle were goan zin van Oeffalieze. K’peize dat er doar een poar uldren beir goan ontbinden zulle. Ze klappen d’er in olle geval genoeg van. Ze zien’t goe zitten.
	Ewel ik oek moar ke goan niet me neur doare. ‘k zal de Brigands ip thuisvlak wel goe vertegenwoordigen hé. Da moe oek kunnen hé.
	Alé tot de volgende kére en ipletten dajje nie in de morre (moaze) ligt onderweg of dajje over n’n boom strompelt in oeffalieze!! Ipletten hé gasten en geniet’er gindre moar van !!!
	Groetjes van oes 2tjes. Staf & Rosa
	REISVERSLAG TOCHT NAAR COMPOSTELA DOOR BRIGANDTROTTER JOOST POLLET (1)
	Sedert 1 juli 2023 ben ik met pensioen. Mijn vriend Bernard was al enkele maanden eerder thuis. Door het wegvallen van onze vaste job, rijpte het idee om ‘de camino’ naar Santiago de Compostela’ te stappen: een levenservaring die we graag zouden beleven.  Er zijn verschillende pelgrimroutes naar Santiago de Compostela onder andere vanuit België, Frankrijk, Spanje en Portugal. Daarnaast zijn er ook nog verschillende varianten per route. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de ‘camino Portugaise’ vanuit Porto naar Santiago de Compostela. Je kan er de route langs de kust nemen (camino littoral) of via het binnenland (camino central). Wij hebben gekozen om een combinatie te maken: eerst enkele dagen langs de kust en daarna stappend naar het binnenland over te gaan.

	Camino van Porto naar Santiago de Compostela (1 tot 18 sept.)
	We vertrokken op 1 september 2025 vanuit Zaventem en namen dezelfde dag onze intrek in Porto waar we ook reeds een eerste korte verkenning deden. De dag erna zetten we het bezoek aan Porto verder en stapten we reeds de eerste 12 kilometer van de camino. Daarna startten we de pelgrimstocht definitief met de bedoeling ongeveer 25 kilometer per dag te vorderen onder het motto ‘back to basic’ met dagelijks een goed bed en een verfrissende douche.  Een mooie sportieve uitdaging waarbij we ons degelijk hadden voorbereid, elk op zijn manier. Daar we beiden lid zijn van een lokale wandelclub, hebben we al vele kilometers gestapt. Ikzelf had eind juni/begin juli vele hoogtemeters gemaakt in Oostenrijk en stapte onlangs met een rugzak van 12 kg in het heuvelachtige Zulzeke. Mijn vriend  Bernard nam deel aan een driedaagse voorbereiding tussen Nieuwpoort, Diksmuide, Ieper en Lauwe met een zware rugzak. Daarnaast hadden we ook heel wat persoonlijke contacten met andere wandelaars die reeds een camino hadden gestapt en luisterden we naar hun wijze raad.
	Maandag 1 september: reisdag In het station van Tielt nemen we afscheid van onze vrouwen en sporen we naar de luchthaven van Zaventem met tussenstop in het station van Gent Sint-Pieters. Met een vertraging van 1 uur nemen we de vlucht naar Porto waar we rond 17 uur aankomen. We vergeten niet om ons uurwerk 1 uur terug te draaien. In Porto nemen we de metro tot Campo 24 Agosta, een buitenwijk van Porto. Na nog 200 meter stappen, bereiken we Hotel Mirandesa Garden waar we 2 dagen zullen verblijven. Nou ja, hotel… het is eigenlijk een ‘guesthouse’ met beperkt ontbijt. Het bed is enkel voorzien van een onderlaken. Gelukkig zijn we erop voorzien en hebben we beiden een linnenzak mee, waarin we kunnen slapen.
	Nadat we gesetteld zijn, stappen we naar het centrum van Porto. Onderweg vinden we een leuk pleintje met verschillende restaurants en terrassen. Na een lekker avondmaal (gebakken zalm met frietjes en wat groenten) voor een spotprijs zijn we gesterkt om Porto ‘by night’ te bezoeken. De vele lichtjes rond Cais da Ribeira, aan de oever van rivier de Douro, zorgen voor een aangenaam avondgevoel. Ook de indrukwekkende brug Luis I trekt onze aandacht. Tot slot nog even tot aan de kathedraal gewandeld, zodat we weten waar we morgen zullen starten. Een fijne afsluiter van de eerste dag.
	Dinsdag 2 september: Porto – Matosinhos 12 km Na het ontbijt om 8 uur gaan we met een kleine rugzak op pad. We nemen de metro tot nabij de kathedraal van Porto, het startpunt van de Camino. Na een bezoek aan de indrukwekkende kathedraal brengen de gele pijltjes ons terug naar de oever van de Douro. De rivier volgen we tot aan de monding, namelijk de Atlantische Oceaan. Ook deze volgen we tot aan Matosinhos, veelal over een houten pad. Onderweg raken we in gesprek met een Zuid-Afrikaanse dame Sonia, waar we al gauw mee bevriend raken op Facebook.

	Ze had een rugzak bij van naar eigen zeggen 4,5 kg. Tien jaar terug had ze dezelfde wandeling gedaan met een rugzak van 3,5 kg maar ze is ouder geworden en had nu 1 kg aan make-up mee vertrouwt ze ons toe. Daarna keren we met de tram terug tot het centrum van Porto want we willen Porto verder verkennen. Vanuit Jardim do Morro hebben we een mooi overzicht over de vallei van de Douro in Porto. Onderweg staan we nu en dan even stil bij de optredens met typische muziek uit Portugal (Fado muziek) maar ook internationale liederen worden gratis gebracht. Ook het bezoek aan het portohuis TAYLORS kon niet ontbreken. Gelukkig hadden we hier gereserveerd. Na de rondleiding van anderhalf uur konden we drie glaasjes proeven. Ietwat in de wolken maken we nog een stadswandeling en krijgen we nog enkele mooie interieurs te zien. De vele kraampjes langs de weg maken de sfeer compleet. Na het avondmaal met kabeljauw, in het centrum van Porto keren we terug naar ons guesthouse om te douchen, de was te doen en maken we de grote rugzak klaar voor morgen.
	Woensdag 3 september: Matosinhos – Vila do Condo  24 km Om 6u30 waren we uit de veren en gebruikten we het ontbijtpakket dat we de dag voordien hadden gevraagd en gekregen. Het ontbijt was pas mogelijk vanaf 8 uur en dat was voor ons veel te laat. We nemen de metro tot waar we gisteren zijn geëindigd en starten onze wandeling met de zware rugzak. Dit is toch even wen-nen maar de wandeling over de grote brug en het mooie zicht, maakt alles goed.
	We volgen in miezerig weer de Atlantische Oceaan tot Vila do Condo waar we geboekt hebben in de jeugdherberg. Deze ligt een kleine kilometer buiten onze nieuwe te volgen route. Onderweg komen we bij toeval terug de Zuid-Afrikaanse vrouw Sonia tegen en samen leggen we de route af tot op een kleine kilometer van ons verblijf, waar onze wegen scheiden. Vanaf nu gaan wij immers de ‘route coastal’ verlaten en de ‘route central’ volgen. Sonia blijft echter de kustroute trouw. Het deel van de kustroute met zijn vele houten paden waren best leuk en de omgeving was prachtig maar we wilden ook wat variatie en kozen daarom om van route te veranderen.
	Na wat inkopen in het warenhuis en de was te hebben uitgehangen, zochten we een restaurant op. Veel keuze aan restaurants was er niet maar we hebben toch een Portugese klassieker geproefd namelijk de Fracesinha. Een warme toast gevuld met kaas, ham en worst en speciale tomatensaus met bier.
	Terug in het jeugdhuis moesten we snel kijken om iets te boeken voor de eerstvolgende dagen. Het blijkt nogal druk te zijn begin september en we hadden geen zin om van hier naar daar gestuurd te worden om onderdak te vinden na een tocht van gemiddeld 25 km. Bovendien bleek het op de grote slaapzalen ook onrustig te zijn, terwijl we willen genieten van een goede nachtrust. Om 23 uur hadden we een viertal boekingen gemaakt. Het was hoog tijd om te slapen want morgen stonden meer dan 30 km voorzien.
	Donderdag 4 september: Vila do Condo – Barcelos 34 km Terug om 6u30 uit de veren en na een goed ontbijt ter plaatse starten we rond 7u30 de wandeling. De eerste 10 km zijn saai en ietwat gevaarlijk want we wandelen langs de kant van een redelijk drukke weg, meestal zonder voetpad. Het is echter de weg die ons van de kustroute naar de centrale route brengt. Soms is deze slecht aangegeven en moeten we onze app raadplegen. Eens we op de centrale route komen, is het een stuk rustiger en mooier. Het symbool van Barcelos, namelijk de haan duikt regelmatig op. Tevens kunnen we enkele prachtige kerken en kapellen bewonderen. Ons einddoel was Barcelos, een prachtige middeleeuwse stad die we bereiken na 34 km. De wandeling was zeer pittig in het warme weer maar we hebben dit goed doorstaan. Mijn rugzak had het echter bijna begeven en moest dringend hersteld worden. Gelukkig konden we hem ’s avonds laten naaien en hopen dat hij het nu houdt tot onze thuiskomst. Onderweg kwamen we alweer heel wat nationaliteiten tegen: Ieren, Amerikanen, Canadezen, Spanjaarden, Duitsers, Hollanders, een Zwitser en alweer een Zuid-Afrikaanse.
	’s Avonds krijgen we voor de eerste maal de kans om een pelgrim-menu te verorberen. Voor soep met brood, kip met rijst, aardappelen, groenten, koffie en een biertje betaalden we 10 euro, spotgoedkoop dus maar ook lekker.

	Lees het vervolg van hun reis in ons volgende clubblad.
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